
 

 

Je vervelen in Het Lage Land? Of alleen zijn? Dat hoeft echt niet! Het Huis van de 

Wijk is er voor bewoners. Van (heel) jong tot (heel) oud! Zij kunnen er meedoen 

met allerlei activiteiten of ’s langskomen voor een kop koffie en een leuk 

gesprek.  

Er zijn creatieve, sportieve, muzikale, educatieve en ontspannende activiteiten. 

Iedereen kan er terecht voor vragen op welk gebied dan ook. Er wordt gelachen, 

gepraat en soms gehuild. In dat geval zoeken we samen naar wat er nodig is. 

Bewoners leren elkaar kennen. Zo maken we het leven in Het Lage Land met elkaar 

een stuk aangenamer! 

Kijk in het overzicht wat er voor u bij zit. Vindt u het niet? Dan gaan we graag in 

gesprek met u om te bekijken of we het met elkaar kunnen realiseren! 

Tot slot, bent u niet in staat om langs te komen en heeft u toch een vraag, idee of 

verzoek, bel ons! Verder willen we graag dat ons jeugd-activiteitenaanbod 

uitgebreid wordt en roepen kinderen, jongeren & ouders op om met ons in gesprek 

te gaan over leuke activiteiten voor hen!  

 

Kijk verder op de achterkant. 

 

Activiteitenoverzicht Huis van de Wijk Het Lage Land 

Remmet van Milplaats 15 3067 AN Rotterdam tel. 010 455 37 99   
balie.lageland@gro-up.nl 

Inschrijven of informatie: bij de balie op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur 
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Heeft u talenten die u voor de wijk wilt inzetten? Of denkt u erover om vrijwilligerswerk* 

te gaan doen? Bel ons. Daar wordt u niet alleen blij van, maar wij ook! Telefoon 010 455 

37 99 en vraag naar de balie van Het Lage Land.  

*Vrijwilligerswerk betekent niet dat u wekelijks beschikbaar moet zijn. We kijken altijd 

naar de mogelijkheden die u heeft. 


